
Elke dag zit de wachtkamer van de dokter

vol met mensen: mannen, vrouwen, homo's,

lesbiennes, hetero's, bi's, trans personen,

intersekse personen, aseksuelen… Allemaal

hebben ze recht op zorg die bij hen past,

maar door onwetendheid, schaamte en

verkeerde aannames krijgen ze die niet

altijd. Samen kunnen we daar iets aan doen.

Laat zien wie je bent, zodat je de zorg krijgt

die bij jou past.
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